
 

 

Rond ’t Ronde, mei 2023 
 

De op een na laatste 
Het is de laatste vrijdag van mei. Dit is de op een na laatste nieuwsbrief 
van dit schooljaar. Is het dan al bijna zomervakantie? Die begint over zes 
weken. Nog zes weken waarin door het team plannen gemaakt worden 
voor het volgende schooljaar. Weken waarin groep acht hard werkt aan 
de musical, waarin alle kinderen een toffe sportdag gaan hebben en 
iedereen zijn of haar best doet om het schoolwerk voor dit jaar tot een 
passend eind te brengen. Maar eerst nog een lekker lang en zonnig 
pinksterweekend. 
 
Hartelijke groet van het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde 
 

**************************************************************************** 

Nieuws van ’t Ronde 
 

Welkom 
Van harte welkom Sverre, Aron, Féline, Jasmijn en Benthe! Wij hopen dat jullie en jullie ouders een 
heel fijne tijd gaan hebben op ‘t Ronde. 
 

Daar komt de bruid 
In de morgen van woensdag 17 mei knetterde het op ‘t Ronde 
van de voorpret. Vroeg in de middag zou er een bruid op 
school komen. En niet zomaar een bruid. Onze Laurene ging 
trouwen met haar Bastiaan. Hoe zouden ze er uit zien? Hoe 
zou zíj eruit zien?  De hal was omgetoverd tot een trouwzaal, 
met witte hartjesballonnen, een feestelijk kleed, zelfgemaakte 
hartjesslingers, een katheder voor de bijzonder ambtenaar van 
de burgerlijke stand en twee stoelen voor het bruidspaar. Om 
kwart over één was het zover. Alle kinderen stonden op het 
schoolplein, zwaaiend met stokjes waaraan groene, witte en 
blauwe linten zwierden. Andere kinderen hielden versierde 
bogen vast. Daar waren ze! Wat een prachtige witte jurk had 
ze aan. Stralend schuifelden de geliefden over het schoolplein, 
tussen alle juichende kinderen en minstens zo blije collega’s 
door ‘t Ronde binnen. Toen begon het feest. Meester Tom 
mocht in zijn rol als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke 

stand Bastiaan en 
Laurene alvast laten oefenen voor het officiële huwelijk een 
uur later. Door ‘Laurene’s kinderen’ werden knappe 
gedichten voorgedragen en lieve woorden gesproken. Op een 
sjiek kussen werden twee minstens zo sjieke (snoep)ringen 
gebracht. Maar het mooist was toch wel het allerliefste lied, 
ooit door een hele school gezongen voor een bruidspaar; De 
Montessori Love Story geschreven door Irma en Anouk op de 
melodie van ‘De droomboom’. 

https://youtu.be/FAJCb0S1weg 
Nadat Bastiaan en Laurene waren geslaagd voor hun oefen 

huwelijksvoltrekking werden ze door de hele school uitgezwaaid. Langzaam liepen ze opnieuw onder 
de bogen door. Nu met een lange rij van MB3 kindjes met sluiers en hoedjes achter zich aan.  
  

https://youtu.be/FAJCb0S1weg


 

 

 

De Montessori Love Story 
 
Juf Laurene die gaat trouwen, heb je 't al gehoord? 
Nu gaan we in een lange rij naar Amersfoort,  
Bastiaan is het geworden, dus taart op onze 
borden. 
Hoera! Straks zeggen zij dat ene woord! JA! 
 
Wat een mooie jurk heeft zij! 
Bastiaan is ook zo blij. 
Kijk hem in zijn mooie pak. 
Pats! Boem! Een dikke smak. 
 
Juf Laurene die gaat trouwen, heb je 't al gehoord? 
Nu gaan we in een lange rij naar Amersfoort. 
O jee, maar wacht eens even, ze is de tuintjes 
water geven. 
Dus straks pas zeggen zij dat ene woord! JA! 
 
Wat een mooie jurk heeft zij! 
Bastiaan is ook zo blij. 
Kijk hem in zijn mooie pak. 
Pats! Boem! Een dikke smak. 
 
Juf Laurene die gaat trouwen, heb je 't al gehoord? 
Nu gaan we in een lange rij naar Amersfoort. 
Laurene is een coole juf, vol met "Montessori 
Stuff".  
Hoera! Straks zeggen zij dat ene woord! JA! 
 
Het moment is eind'lijk daar… 
Bas, Laureen, zijn jullie klaar? 
Een mooie ring; een dikke zoen! 
Pats! Boem! Ze gaan het doen! 
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Nieuws van de baby’s, peuters en BSO ‘t Ronde 
Verschillende messen 
Bij ons op de groepen helpen de kinderen graag met het voorbereiden van het eten. Op deze manier 
zorgen wij natuurlijk voor elkaar. Bij het bereiden van eten gebruiken we verschillende soorten 
messen. Het fruit snijden we met een fruitmes. Dit heeft kleine kartels en een ronde punt. Ook 

hebben we een houten montessori mes waarmee we 
bijvoorbeeld de appel in stukjes kunnen snijden. Bij het 
fruitmoment mogen de kinderen aan tafel komen op hun 
moment. We nemen aan tafel de tijd voor snijden en een praatje 
terwijl andere kinderen ongestoord verder kunnen 
werken/spelen. Als wij met de kinderen gaan lunchen, mogen de 
peuters zelf kiezen wat zij op brood willen en smeren er dit er 
dan ook zelf op. Als je klaar bent met smeren dan mag je je 
broodje dubbelvouwen en proberen doormidden te snijden. 
Soms is dat nog wel lastig en helpen de juffen en soms helpen de 
peuters elkaar. Hiervoor gebruiken we de broodmessen. Wij 
hebben op de groep zelfs broodmessen voor de dreumesen. Deze 
zijn niet scherp, maar zo kunnen de oudere dreumesen ook zelf 
proberen te smeren. Tussen de middag wordt bij de verticale 
groep ook weleens groente gekookt of gestoomd. Dan mogen de 
kinderen ook helpen met snijden. Laatst hadden wij 

sperziebonen. Hier moesten de puntjes van af en dan nog doormidden. De kinderen kregen eerst een 
lesje sperziebonen snijden. Zij keken geconcentreerd en probeerden het daarna zelf. Voor het snijden 
van de sperziebonen gebruikten we het houten montessori mes. Dit houten montessori mes is speciaal 
ontwikkeld om ook de allerjongste kinderen mee te laten helpen in de keuken. Dit mes vergroot de 
zelfstandigheid en zelfvertrouwen en is goed voor de fijne motoriek. 

 
Vakantie op de BSO 

De meivakantie, die klinkt ineens al best lang geleden. 
Maar wat hebben we het weer gezellig gehad. We hadden 
wel wat omleidingen in school, want de vloer werd 
opnieuw gedaan. We hebben er wat van gemaakt samen, 
beide BSO groepen hadden een eigen lokaal op school. 
We hebben veel spelletjes gedaan in de hal en natuurlijk 
buiten. BSO 1 en 2 zijn ook nog gezamenlijk naar de 
struintuin geweest. Dat was weer een succes! Scheppen 
met je schepnet in de vijver, rondrennen over het terrein, 
koken in de modderkeuken en balanceren over de 
boomstronk. 
 
De vakantie is weer dubbel en dwars geslaagd! :) 
Hierbij een foto van de ooievaars die net weer terug op 
nest waren. 
 

Aanmelden of informatie over kinderopvang en BSO ‘t Ronde? 
Wil je meer informatie of je kind(eren) opgeven voor de kinderopvang of de buitenschoolse opvang, 
dan kun je bellen met het regiokantoor van Humankind in Leusden, 033-2018000 of mailen naar 
regiomiddennederland@humankind.nl 
 

**************************************************************************** 
 

  

mailto:regiomiddennederland@kinderopvanghumanitas.nl


 

 

Nieuws van de onderbouw 
 
Onderzoek in OB1 

Komende week vindt er een onderzoek in OB1 plaats. Er is een aanname dat plantjes water, lucht en 
zonlicht nodig hebben, maar daar werden ook kritische vragen over gesteld of dat allemaal écht zo 
was. Om zeker te kunnen weten wat plantjes nodig hebben, hebben we zaadjes geplant en krijgen zij 
verschillende omstandigheden. Wij houden ze nauwlettend in de gaten om te kijken wat er gebeurt, 
en welk plantje het meest optimale groeirecept heeft. Alle kinderen hebben 2 zaadjes meegekregen 
die ze onder de (volgens hen) beste omstandigheden mogen laten groeien. Wordt vervolgd...  

       
 
 

Gezamenlijk onder water 
De afgelopen drie weken hebben we een kikker 
gemaakt. Dit keer was het knippen en plakken, 
maar wel in de goede volgorde. Het werd Kikker 
uit de Kikkerboekjes, compleet met rood gestreept 
truitje. Alle kikkers mogen nu snel mee naar huis. 
Op dit moment zijn de kinderen begonnen met 
een weefopdracht. Met repen stof weven de 
kinderen een prachtig werkstuk. De techniek van 
het weven hebben de kinderen zich snel eigen gemaakt. De eerste werkstukken staan al in de vitrines 
bij de klas om bewonderd te worden. 
 

      
 **************************************************************************** 
 

Nieuws van de middenbouw 
 
Creatief schrijven 

Met de prachtige bruiloft nog vers in ons geheugen, schreven de kinderen uit MB1 een ‘Drie-woorden-
duik’. De opdracht startte met het bedenken van drie woorden. Het eerste woord moest beginnen met 
de eerste letter van de eigen naam. Het tweede woord was een kleur. En het derde woord moest iets 
zijn dat ze woensdag hadden aangeraakt. Vervolgens moest er met deze drie woorden een tekstje van 
vier of vijf zinnen geschreven worden. Hieronder is een greep uit de teksten te lezen: 



 

 

 

 
 

 

Voedseltuinlesjes 

Op donderdag 25 mei kwamen Judith Algra van het IVN, met haar stagiaire Loyd, 

en Sjiel onze voedseltuin coach ons lesjes geven over het voedselbosje. 

De kinderen namen deel aan drie onderdelen.  
● Proeven van eten dat straks in het voedselbosje zal groeien  
● Het maken van mocktails  
● Het tekenen en meten van de plant waar ze plantwacht van zijn. Ook keken 

ze hier of ze leven in de bodem vlakbij de plant konden ontdekken. Leuk en 
leerzaam! 

 

Tuinkabouters gezocht 

MB2 zoekt nog twee tuin ouders (of ooms, tantes, opa's, oma's) die samen met 
de kinderen eens in de week, twee weken of drie weken (afhankelijk van het 
seizoen) de tuin willen bijhouden. Sjiel zal instructie geven over hoe en wat. We 
horen het graag als je deze leuke taak op je wilt nemen! 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tuinieren 
Ook in MB3 is hard gewerkt in de tuintjes: 

   

*************************************************************************** 
Nieuws van de bovenbouw 
 
Van een stagiaire die het goed brengt 
Van de Pabo had Pien (stagiaire bb2) een opdracht gekregen. Ga naar een voorstelling en gebruik dat 
als inspiratie om een lessenserie over te maken. Een pittige opdracht, zeker als de voorstelling "De 
scheepsjongens van Bontekoe" is. Hieruit werd het thema reizen uitgepikt. De eerste opdracht die de 
kinderen kregen was een vakantieverhaal vertellen aan de hand van drie tableau vivants. Een soort 
van geacteerde dia. Hiermee werd er een beroep gedaan op het improviserende vermogen van de 
kinderen. De tweede opdracht werd ingeleid aan de hand van een Kahoot. De kinderen waren direct 
betrokken. Hoe heet dit gebouw of waar staat dit bouwwerk? Veel van de plaatjes kenden ze erg goed, 
maar waar staat dit gebouw en hoe heet het? 

     
Vervolgens zijn ze aan de gang gegaan met een creatieve opdracht waar gebouwen van over de hele 
wereld centraal stonden. Daarbij maakten de kinderen een reis in een luchtballon. De achtergrond 
zorgde voor de sfeer. De resultaten zagen er erg goed uit. 
 
De laatste les was een muziekles. Waar komt deze stereotiepe muziek vandaan? Schotland was nog 
wel heel duidelijk, maar muziek uit Canada en Nigeria was moeilijker te herkennen. Zet deze youtube 
lijst maar eens aan en raad waar de stukken vandaan komen.  
https://www.youtube.com/watch?v=lxkOuFiHy9c 
 
Als afsluiting werden er nog wat ritmes geklapt. Eerst nadoen, daarna zelf ritmes maken. Een leuke 
serie lessen van een stagiair die het goed brengt! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=lxkOuFiHy9c
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Creatief nieuws 
 

Een krachtig resultaat 
Deze tekening van Roy Lichtenstein was het uitgangspunt voor een 
tekenopdracht in BB1. Vakje voor vakje moesten de kinderen de 
afbeelding overnemen en uitvergroten in hun eigen raster van 25 
vierkantjes. Dat was een pittige klus. Er werd gepuft en gekreund, 
getekend en gegumd. Ilora bleek er talent voor te hebben. Na haar 
potloodlijnen heeft ze het geheel versterkt met zwarte stift. Een 
krachtig resultaat. Ivy wilde dat de middag veel langer zou duren, 
want dan kon ze lekker verder werken.  

 
Takkenzooi met de middenbouw 

Een berg takken ligt gesnoeid op de grond en lijkt geen waarde 
meer te hebben. Maar … wist je dat vroeger die takken 
verschillende functies hadden? 

 
In de tijd van de jagers 
en verzamelaars 
gebruikte men een 
‘graafstok’ voor het 
bewerken van het land. 
Er werd mee gegraven, 
gewoeld en 
aangedrukt. Een multi-
functioneel stukje 
gereedschap dus. 
 
De aboriginals maakten 

van holle stokken, meestal bamboe, regenstokken. Met deze 
rainsticks hoopten ze de regen te lokken om de landbouwgrond te 
voorzien van vocht. Daardoor konden de gewassen beter groeien. 
 
En dan heb je natuurlijk de wandelstok. De deftige heren wandelden met hun stok van bijzondere 

houtsoorten over straat en lieten daarmee zien hoe rijk ze waren. 
De boer gebruikte ook een stok, maar gebruikte deze meer voor 
het lopen over de ongelijke grond en voor het hoeden van het vee. 
 
Bij de indianen diende de tak als ‘praatstok’. Men ging met elkaar 
in een grote kring zitten. Niemand aan het hoofd, iedereen even 
belangrijk. De indiaan met de stok had de eer om een verhaal te 
vertellen. De anderen hadden de eer om er naar te mogen 
luisteren.  
 
De middenbouwers zijn ook bezig met het maken van 
praatstokken. Ze omwikkelen de stok met wol, viltwol, veertjes en 
kralen. En het mooie is dat ze geen gebruik maken van lijm of 
plakband om de wol vast te zetten. Daarvoor gebruiken ze een 
speciale wikkel- en knooptechniek om de draad netjes aan- en af 
te hechten. 

  



 

 

 

Belangrijke data 2022-2023 
 
De schooljaarkalender staat op onze website: www.montessorischool.nl 
 

Vakanties 2022-2023 

Pinksteren ma 29 mei 

Zomervakantie ma 10 juli t/m vr 18 aug 

 

Studiedagen (kinderen vrij) 2022-2023 en vrije middag 
Studiedag 6  di 30 mei 2023 
Studiedag 7  vr 7 juli 2023 

 
Belangrijke data en bijzondere activiteiten 2022-2023 

ALV   donderdagavond 1 juni 2023 
Sportdag  vrijdag 2 juni 2023 
Musical 8e jaars  dinsdagavond 4 juli 2023 
Schoonmaakavond woensdagavond 5 juli 2023 

 

Vakanties schooljaar 2023-2024 

Herfstvakantie  ma 16 okt t/m vr 20 okt 
Kerstvakantie  ma 25 dec t/m vr 05 jan 
Voorjaarsvakantie ma 19 feb t/m vr 23 feb 
Paasweekend  vr 29 mrt t/m ma 1 apr 
April-mei-vakantie ma 22 apr t/m vr 3 mei, incl. 5 mei 
Hemelvaart  do 9 mei en vr 10 mei 
Pinksteren  ma 20 mei 
Zomervakantie  ma 15 jul t/m vr 23 aug 
 

************************************************************************** 
  

http://www.montessorischool.nl/


 

 

Nieuws van buiten 
 

 
 
  



 

 

PERSBERICHT - UITNODIGING INFORMATIEAVOND 
Een kind zo thuis mogelijk laten opgroeien – wat kun jij doen? 
 
Soms kunnen kinderen en jongeren thuis niet de begeleiding krijgen die ze nodig hebben om zich 
voldoende te ontwikkelen. Dan kan (tijdelijke) hulp van buitenaf fijn zijn, om hen toch zo thuis als 
mogelijk te laten opgroeien. Maar hoe pak je dit aan? En hoe gaat het verder als ze na hun 18e 
zelfstandig willen gaan wonen, maar af en toe nog wel wat hulp of een luisterend oor nodig hebben? 
 
Er zijn verschillende manieren om deze kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen. Zo kun je 
bijvoorbeeld zelf een (deeltijd)pleeggezin worden of een gezinshuis starten. Of misschien vind je het 
gezellig als jouw leegstaande zolderkamer of tuinhuis tegen vergoeding wordt bewoond door een 
jongere die af en toe jouw hulp kan vragen.  
Ook als vrijwilliger of steungezin kun je veel betekenen. Denk aan het ondersteunen van een 
(pleeg)gezin door af en toe iets leuks te doen met de kinderen of het helpen van een (pleeg)ouder met 
praktische taken. 
 
Kortom, wil je gewoon eens meer weten over wat jij voor hen zou kunnen doen? Dan ben je van harte 
welkom op onze informatieavond. Verschillende organisaties vertellen welk werk zij doen en hoe 
professionele begeleiding, pleegzorg en vrijwilligers niet zonder elkaar kunnen. Daarna gaan we met 
elkaar in gesprek over de mogelijkheden en kun je al jouw vragen stellen. 
 
Wanneer  : Maandagavond 5 juni 2023 
Hoe laat  : 20:00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) tot 21:30 uur 
Waar   : Waterdaal 2, Amersfoort 
Aanmelden  : Niet verplicht, maar wel fijn via info@presentamersfoort.nl 
Betrokken organisaties   : Kamers met Aandacht, Youké, Leger des Heils, De Rading, Timon, 

Gezinsparaplu, Present Amersfoort  

Scan voor meer informatie de QR-code:   
 

 

 
 
  



 

 



 

 

 


